
  

22.08.2025 “Vriendschap Omwille Van Allah” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

ءِ  ا ئِذِ ِاهلْْهخِلَّه مِِْيهوْمه ه  ِِبهعْض  وَِ ِلبِهعْض  د  ِِعه تَهق۪ين هِِالَِْه  الْم 

ِ ِالنَهبِيَ  قهاله ِِِصلى الله عليه وسلموه ِفِيِالَلّه الْب غْض  ِِوه ِفِيِالَلّه بَ  الِِالْح  هعْمه ِالْْ ل   أهفْضه

 

Het onderwerp van onze preek van vandaag is: elkaar 

liefhebben omwille van Allah en vriendschap voor 

het hiernamaals. 

Liefde en vriendschappen kunnen in twee categorieën 

worden verdeeld. De eerste is omwille van het ego (de 

ziel), de tweede is omwille van Allah, de Verhevene. 

De vriendschap die wordt aanbevolen en die op de Dag 

des Oordeels voordeel zal opleveren, is de vriendschap 

tussen mensen die elkaar liefhebben omwille van Allah 

– oftewel, een vriendschap voor het hiernamaals. 

In de Heilige Koran zegt onze Heer het volgende: 

"Op die dag zullen alle vrienden vijanden van 

elkaar zijn, behalve de godvrezenden (muttakien)." 

(Soera Az-Zukhruf, vers 67) 

Waardevolle broeders, liefde en vriendschap ontstaan 

meestal door overeenkomsten in karakter, gedeeld 

geloof of gemeenschappelijke belangen. Daarom 

houden goede mensen van andere goede mensen, en 

slechten van andere slechten. In dit kader is er een 

gezegde: 

"Als een gelovige een bijeenkomst binnengaat waarin 

zich honderd hypocrieten bevinden, maar slechts één 

andere gelovige, dan zal hij zich tot die ene gelovige 

aangetrokken voelen. En als een hypocriet een 

bijeenkomst binnengaat waarin honderd gelovigen zijn 

en slechts één hypocriet, dan zal hij juist toenadering 

zoeken tot die hypocriet." 

De mens voelt zich van nature aangetrokken tot mensen 

die overeenkomen met zijn eigen karakter of die zijn 

geloof en overtuigingen delen. Daarom wordt er 

gezegd: "Als je wilt weten wie jij bent, kijk dan naar 

wie jij liefhebt." 

Waardevolle aanwezigen! 

Liefde is afhankelijk van de intentie: het is ofwel 

omwille van Allah, ofwel omwille van het ego. Wie 

vriendschappen aangaat voor wereldse belangen zoals 

geld, status, macht of andere persoonlijke voordelen, 

moet weten dat zij op de Dag des Oordeels vijanden 

van elkaar zullen worden. Vanwege de 

onrechtvaardigheden en het ontbreken van religieuze 

normen in hun onderlinge relaties zullen zij elkaar 

mijden. 

Maar de godvrezende vrienden (muttakien), wier enige 

zorg de tevredenheid van Allah is, zullen elkaar zowel 

in deze wereld als op de Dag des Oordeels opzoeken en 

zelfs offers brengen voor elkaar. Deze vriendschap is 

zo waardevol dat, als zijn vriend op de Dag des 

Oordeels goede daden tekortkomt, hij van zijn eigen 

goede daden zal geven. Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft 

ons dit meegedeeld. 

Ik beëindig mijn preek met een hadith van de Profeet 

 صلى الله عليه وسلم:

“Degenen die elkaar omwille van Allah liefhebben, 

zullen op het hiernamaals op preekstoelen van Noer 

zitten. Hun kleding is van Noer, hun gezichten 

stralen Noer uit. Hoewel zij geen profeten of 

martelaren zijn, zullen anderen hen benijden en 

bewonderen. Deze mensen zijn degenen die in de 

wereld elkaar liefhadden, elkaar hielpen, elkaar 

nabij waren en elkaar bezochten omwille van 

Allah.” (Boekhari, Tevhid 

 


